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Sport maakt mij gelukkig.

Woensdag 3 februari half acht “s avonds togen de twee kersverse
nieuwe redactieleden Jeu en Bert in de stromende regen naar
Bunde om voor de vervolgserie " In de Kijker " van ons clubblad
een onderhoud te hebben met niemand minder dan de " prime minis-
ter"van T.W.C. Elsloo, de voorzitter Ernest Augustin.

Gezien het feit dat de Tourclub dit jaar haar 10-jarig bestaans-
feest viert en Ernest reeds 10 jaar voorzitter van de vereniging
is voldoende reden voor de redactie om Ernest " In de Kijker " te
zetten.

Toen we Ernest woning binnentraden was het eerst wat ons opviel
een groot bureau, geplaatst in de hal. Wat bleek? Ernest is voor-
zitter van de scheidsrechtercommissie regio Vaals-Maastricht.
Bezien in het licht van deze functie dient hij iedere week een
groot aantal mensen te ontvangen. Het is vaak een in- en uitgaan
van mensen die hij te woord moet staan, formulieren die hij moet
invullen, wedstrijdverslagen die hij moet opstellen etc.

Om die reden heeft hij dan ook een groot bureau in de gang geplaatst.
Ernest ten voeten uit. Dag en nacht is hij met de sport bezig.
Tijdens ons interview werd Ernest regelmatig opgebeld door scheids-
rechters die het komend weekend een wedstrijd moeten fluiten.

Een draadloze telefoon lag dan ook binnen handbereik.

Na kennis gemaakt te hebben met =zijn charmante vrouw Marie-José
togen we naar zijn sfeervol ingerichte huiskamerv.
Onder het genot van een drankje kon vervolgens het eigenlike

interview plaatsvinden,

Wie is Ernest Augustin?

Ernest Augustin is geboren in december 1938 te Ulestraten, is gehuwd
met Marie-Jos¢ en heeft twee Zzonen Reggy en Erwin ( vanzelfsprekend
bekend bij de leden van de tourclub als actieve fietser en als ex -
mede-samensteller van " In de Kijker " ).
Beroepsmatig is hij reeds 33 jaar werkzaam bij de Sphinx, afdeling
ontwikkeling.
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Ernest werd al vroeg in zijn jeugd 1id van de plaatselijke voet-
balvereniging van Ulestraten: RKUVC. Maar spoedig bleek dat hij

niet de balvirtuoos was zoals een zekere Coun Moulijn of Eusebio

( om enige van zijn tijdgenoten aan te duiden ).

Niet getreurd. Ernest had andere kwaliteiten.

Op 17-jarige leeftijd droeg hij reeds de verantwoordelijkheid voor

de gehele organisatie van de voetbaltoto ( ophalen gelden, wer-

ven nieuwe abonnee s:ete. ) van R.K.U.V.C.

Vanz~olfsprekend bezocht hij als trouw supporter de wedstrijden

van R.K.U.V.C.I.

Tijdens een van deze wedstrijden, R.K.U.V.C. I - Bunde I, was geen
scheidsrechter aanwezig. Leiden in last. De voorzitter van Ulestrate
vroeg toen of hij niet de wedstrijd wilde leiden.

Ernest deed dit. Hij floot de wedstrijd zelf zo goed ( uitslag 1-1;
" bij gelijk spel is iedereen tevreden " ) dat men hem verzocht
scheidsrechter te worden.

De lange scheidsrechtercarriere van Ernest nam een aanvang.

Op 23-jarige leeftijd was hij reeds scheidsrechter in de 1°%¢ Ama-
teurklasse van de KNVB ( vergelijkbaar met de huidige Hoofdklasse )
In het seizoen 1972-1973 floot hij zelfs in de lste divisie van
het betaald voetbal.

Tijdens de bekerwedstrijd Sparta - Wageningen is hij hierbij eens

per vergissing door de materiaalbeheerder in de catacomben van
het stadion opgesloten. Bijna half drie, de wedstrijd moest zo een
aanvang nemen, maar geen scheidsrechter te bekennen.

Na veel geschreeuw van Ernest werd hij bevrijd uit zijn " gevangen-
schap " en met tien minuten vertraging kon de wedstrijd beginnen.

Met veel enthousiasme was Ernest 22 jaar (!) scheidsrechter.
Echter met de toenemende spelverruwing daalde Ernest‘animo om
iedere week als scheidsrechter op te treden.

Bovendien vond hij dat de gezelligheid meer en meer bij het voet-
ballen verdween.

In 1978 deelde hij dan ook de scheidsrechtercommissie te Zeist
mede dat hij als actief scheidsrechter stopte: " Ik heb een fijne
tijd als scheidsrechter gehad, maar ik heb een nog fijnere vrije-
tijdsbesteding gevonden, namelijk het fietsen ".

Hoe is je fietshobby ontstaan? Hoe ben je bij de Tourclub Elsloo
terechtgekomen?

" Om de conditie op peil te houden fietste ik reeds lange tijd,

maar het " echte " werk begon toen Hub Louis mij in 1975 vroeg
of ik zin had een fietstocht te maken naar Cheratte ( dit is een
voorstadje van Luik: redactie ).

Hub Louis maakte namelijk toendertijd reeds regelmatig zondagse
fietstochten.

Als je moet lossen dan wachten we wel op je, zei Hub nog ".
Maar op Ernest behoefde niet gewacht te worden. Sterker nog:
tijdens de zware beklimming vanuit Cheratte liet Ernest zich van
zijn beste kant zien en eindigde bij de eerste drie van de groep.
Vanaf dat moment had Ernest de smaak goed te pakken en bleef hijj
fietsen.

Regelmatig maakte hij nu zondagse fietstochten met de " mannen
van het eerste uur " van de huidige Tourclub,

Al snel kreeg Ernest de bijnaam " het gele gevaar ". Niet omdat
hij zich als een indiaan uitdoste die op oorlogspad ging, maar
omdat hij een gele fiets had en zich " rucksichtloos " in de
afdalingen stortte en als een klimgeit omhoog ging.



Hierbij oefende hij vaak zo'n kracht uit dat hij het crank-stel
kapottrapte. Tijdens zijn fietscarriere is hem it vier keer
overkomen. Een keer brak zelfs het frame.

Maar met het afdanken van zijn gele fiets kwam hij in wat rustiger
fietsvaarwater terecht.

Na zo een drietal jaren met een vaste groep gefietst te hebben
stelde Ernest voor ecen vereniging ervan te maken. Dit zou namelijk
voor de aangesloten leden bepaalde voordelen teweegbrengen op
verzekertechnisch gebied, op het gebied van de sponsoring etcrs
Aldus geschiedde en in 1978 werd Tourclub Elsloo opgericht.
Ernest werd de eerste voorzitter en heeft deze functie onaf-
gebroken van 1978 tot heden uitgeoefend.

De andere twee bestuursleden die onafgebroken in het bestuur
zitting hebben genomen zijn Hub Louis, de secretaris, en Wiel
Custers, de penningmeester.

Voorwaar een prestatie om U tegen te zeggen.

Welke tochten heb je altijd bijzonder graag gereden?

Het week-end Kochem heb ik altijd een bijzonder geslaagd week-end
gevonden. Een keer of vijf/zes zijn we met de Tourclub naar Kochem
gereden, hebben daar overnacht en zijn de volgende dag weer
teruggekomen.

Jammer genoeg is voor de meerdaagse tochten bijzonder weinig belang-
stelling meer en deze zijn dan ook allemaal van de tourkalender
verdwenen.

Een andere geweldige tocht is altijd Luik-Bastenaken-Luik.

5 maal heb ik deze tocht gereden. Een geweldige uitdaging vind

ik deze tocht.

Maar de zwaarste tocht welke ik ooit gereden heb is echter de
Waalse Pijl. Verschrikkelijk. Een dergelijke toctt kost jaren van je
leven. Ik heb geweldig afgezien, maar uiteindelijk heb ik hem

toch uitgereden.

Wat de " kleinere" tochten betreft vind ik de rit naar Banneux
altijd zeer mooi, Geaccidenteerd terein li:t mil wel.

Hoe vind je dat op dit moment de Tourclub functioneert?

Ik denk dat we op het moment niet slecht bezig zijn. Er heerst
tussen de leden onderling een goede kameraadschappelijke sfeer.
Vanzelfsprekend is wel eens iets aan de hand, maar dat kan ook
niet anders met zoveel leden. Maar we mogen niet klagen.

s -Zondagsmorgens wordt tijdens de pauzes van de ritten vaak flink
wat " geauwhoerd ".

Deze rustpauzes tijdens de zondagmorgenritten vind ik daarom voor
de sfeer en de contacten tussen de leden onderling van groot belang.
Wat het bestuur wel in toenemende mate zorg begint te baren is

het aantal niet-actieve leden of leden die men hoogstens een keer
per jaar op de jaarlijkse feestavond ziet.



Deze mensen dienen te beseffen dat zij de deur dicht houden
voor diegenen die zich graag als actief 1id bij onze vereniging
willen aansluiten.

Gezien het feit dat wij ongeveer honderd ( papieren ) leden
hebben kunnen we hclaas de mensen die op de wachtlijst staan
niet als 1lid in onze vereniging opnemen.

Bestuurlijk gezien zitten we qua ledenaantal aan ons maximum.
Het bestuur zal zich in het komend seizoen hierover beraden.

Heb je naast de sport ook nog andere hobby ‘s?

Muziek. Ik ben een groot liefhebber van klassieke muziek.
Daarnaast lees ik graag boeken handelend over de psyche van de
mens. Ik geloof dat het denken en handelen van de mens bein-
vloed wordt door cosmische stralingen.

Ook ben ik een groot vogelliefhebber.

Het grootste gedeelte van mijn vrije tijd heb ik echter altijd in
de sport gestoken: de voetbalsport, wandelen met mijn vrouw en
de fietssport.

In de sport heb ik een fantastische tijd gekend. De sport heeft
mij gelukkig gemaakt.

Hopelijk mag ik nog vele jaren van de sport in het algemeen en
de fietssport in het bijzonder genieten.

Ernest, dat hopen we met je. Bovendien hopen we dat je de Tour-
club Elsloo nog vele jaren van je inzet en je grote deskundigheid
van zaken laat meeprofiteren.

Bedankt voor de hartelijke ontvangst en de gezellige avond.

Jeu Janssen - Bert Brouwers.



